
Jaarverslag 1943 – 44 en 1944 – 45. 
 

Deze keer moeten we met een dubbel jaarverslag uitkomen, daar er wegens de 
tijdsomstandigheden in 1944 geen jaarvergadering is gehouden. 
Al hebben we dan nu een dubbel jaarverslag, toch kan dit nog korter zijn dan over 
het seizoen 1942 – 43. 
De winter heeft ons beide jaren in den steek gelaten en al zou er ijs geweest zijn dan 
hadden we toch nog niet een fleurige hardrijderij kunnen houden, daar het ons van 
hoogerhand practisch onmooglijk werd gemaakt. 
Op het tijdstip, dat ik deze verslagen aan de vergadering ten gehoore breng is de 
toestand gelukkig anders geworden. 
De oorlog is geeindigd en de mist is ook voor onze Friesche IJsclubs opgetrokken. 
Laat onze ijsclub, mocht er dezen winter ijs komen, er het zijne toe bijdragen, om 
onze mooie Friesche IJssport, weer als vanouds te doen herleven. 
Met dezen wensch beeindig ik dit jaarverslag. 
 
      De secretaris 
       F. Dijkstra 


