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Het jaarverslag van het afgeloopen Winterseizoen, moet jammer genoeg heel kort 
zijn. 
Er is wel ijs geweest en het heeft ook wel flink gevroren, doch door de harde wind 
was er een groot wak in onze ijsbaan, zoodat het niet verantwoord was, een rijderij 
uit te schrijven. 
Het jammerste van het geval was, dat andere IJsclubs wel lieten rijden en konden 
laten rijden hetwelk veel ontstemming onder de leden teweeg bracht. 
De schuld lag echter niet bij het bestuur doch alleen aan de baan. De baan heeft n.l. 
een groot gebrek. Op het achtereinde staat veel te veel water, het moet dus hard 
vriezen, zal de baan in enkele dagen voldoende sterk zijn. Om dit euvel te verhelpen, 
zou de ijsclub op groote kosten komen te staan. 
Hoe we dit moeilijke probleem eens kunnen oplossen is nog steeds een raadsel en 
wel een punt van ernstige bespreking op een volgende ledenvergadering. 
 
Ook is men het in de Provincie nog lang niet eens over al of niet aansluiten van de 
IJsclubs bij de K.N.S.B. Vele clubs nemen een afwachtende houding aan. Ook 
hebben verschillende clubs een nieuwe bond opgericht. De Noorder IJsbond. 
 
Laten we hopen dat het aanstaande winterseizoen goed mag worden en dat er weer 
vrede in onze IJsbond mag komen. 
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