
 
 
Geachte inwoners, 
 
Op het moment dat u dit stukje leest ligt de winter van 2003/2004 al weer achter ons. Voor de 
ijsclub Oranjewoud was deze winter er 1 met 2 gezichten. Enerzijds het schitterende feest naar 
aanleiding van het 75 jarig jubileum en anderzijds een teleurstellende winter. Helaas géén 
ijsdagen! En dat terwijl wij er helemaal klaar voor waren! De ‘keet’ op wielen was geheel 

opgeknapt en de verlichting rond de baan weer geïnstalleerd en aangekoppeld. Helaas, wij hebben 
er géén gebruik van kunnen maken. 
Op onderstaande foto, gemaakt op 7 december 2003 ligt de “baan er uitnodigend’ mooi bij..... 
 

 
 
 
Ook de ijsclub is, dankzij Jan de Boer inmiddels ‘on-line’. 
 

Een bezoek aan www.ijscluboranjewoud.tk is zeker de moeite 
waard! 
 
 
 
 
 
 
Om toch nog even van de sfeer te proeven hiernaast een foto uit het Wâldnijs 
van 2003. 

 


